


Ter blijde herinnering

aan de
EERSTE H. COMMUNIE

va

. (jne/ee Zubee

gedaan in de parochiekerk van
O. L. Viouw Onbevlekte Ontvangenis
te PEY
op zondag 3 juni 1962.

Zeg Ineke, ben je nu niet blij

dat O. L. Heer

vanmorgen in je hartje kwam

voor de allereerste keer.

Blijf altijd braaf, zoals vandaag

dat ziet 't Lieve Heertje graag.
Vraagt Hem als een heel zoet kindje
dat hij voor altijd blijft je vrindje
Bidt veel voor ons hele gezin

dan komen we saam de hemel in.
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Ter blijde herinnering
aan de

Cerste gfeilige Communie

van

Rob Ramakers

gedaan in de parochiekerk
van O.L. Vrouw
Onbevlekte Ontvangenis
te Pey
op Pinksteren 26 mei 1985.

O lieve dag, o blijde dag

O schoonste mijner dagen
Waarop ik God ontvangen mag
En in mijn hart mag dragen.

Ik ben aan U, Gij zijt aan mij
O Jezus, vriend der kleinen
Bewaar mijn hartje rein en blij
Want Gij bemint de reinen.
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TER BLIJOE hERINNERING
aan 0€

EERSTE h. communie

van

MIENTIE ThEUNISSEN

m o€ parochiekerk
van 0.L.LVR. onBEVL. onty. T€ pey
op ZondaG 29 MEI 1960

*

Ik had zo veel te vragen
van morgen Lieve Heer
toen U kwam in mijn hartje
voor de allereerste keer.

Ik wist wel ik mocht vragen
ik heb dat ook gedaan
voor allen die ik liefheb
dat het hen goed mag gaan.

Zegen mijn lieve ouders
bewaar hen voor verdriet
vergeet ook in Uw goedheid
mijn beide broertjes niet.

En Jezuke, U knikte

op elke nieuwe vraag

U zei: dat doe ik Mientje,
maar blijf zo als vandaag.






Ter blijde herinnering
aan de
EERSTE H. COMMUNIE

Jean Tubee

gedaan in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey
op zondag 26 mei 1963.

&

O lieve dag, o blijde dag

O schoonste mijner dagen
Waarop ik God ontvangen mag.
En ik in mijn hart mag dragen

Ik ben aon U, Gij zijt aan mij
O Jezus, vriend der kleinen
Bewaar mijn hartje rein en blij
Want Gij bemint de reinen.






TER BLIJDE HERINNERING

aan de

Cerste 1. Communie

van

Odetje Sneets

ontvangen in de Rectoraatskerk
van het H. Hart
te Overhoven-Sittard
op zondag 27 mei 1962

In mijn hartje kwam deez’ morgen
Jezus voor de eerste keer

O, wat voelde ik mij gelukkig!

Ik dankte Hem wel duizend Keer.

,,Lieve Jezus”, zei ik zachtjes,

1,0, ik houd zo veel van U,

Geef toch dat ik steeds mag wezen
Even braaf en rein als nu.”

»,Zegen mijn lieve ouders,
ch, bewaar hen steeds voor smart

En kom vaak nog, lieve Jezus,

In mijn schuld loos kinderhart.




